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Prinses Laurentien op bezoek 
 

Prinses Laurentien heeft woensdag 21 juni samen met 

COA De Voorleeshoek op azc Gilze officieel in gebruik 

genomen. Hiermee is 'De Voorleeshoek' op alle 

opvanglocaties waar kinderen in opvang verblijven 

beschikbaar. 

 

Te midden van een grote groep kinderen van de locatie las 

de prinses voor uit ‘Kleine Kangoeroe’. De kinderen 

vonden het prachtig al hadden ze vooral oog voor het 

bijzondere bezoek. Telkens als er een vinger de lucht in 

ging om een vraag aan te kondigen, kwamen de kinderen 

niet veel verder dan ‘wat bent u mooi’. Iets wat prinses 

Laurentien zichtbaar vertederde.  

Minstens zo interessant vonden de kinderen overigens 

haar adjudant die de prinses in vol militair ornaat 

vergezelde. En nee, hij is niet de Prins, legde hij vele keren 

geduldig uit. Na het voorlezen ging de prinses in gesprek 

met vertegenwoordigers van de school, de voorleeshoek 

en het COA. Daarna werd de prinses via het speelveld 

feestelijk uitgeleide gedaan door alle kinderen en hun 

ouders. Op het veld waren spelletjes georganiseerd en er 

was wat lekkers te eten en te drinken. De burgemeester, 

plaatsvervangend commissaris van de koning, docenten 

van de basisschool en medewerkers van het COA die dit 

bezoek hebben bijgewoond en mogelijk gemaakt, kijken er 

met trots en een goed gevoel op terug. 

De Voorleeshoek is een online videoplatform met 

voorleesverhalen die ondersteund worden door illustraties 

en klassieke muziek. De verhalen worden voorgelezen in 

het Nederlands, Arabisch, Turks, Pools, Engels en 

Spaans. De verhalen zijn deels uit Nederland afkomstig en 

deels uit andere landen, zoals bijvoorbeeld Syrië. De 

verhalen zijn voor kinderen van 0 tot ongeveer 10 jaar, 

maar ook oudere kinderen of hun ouders mogen het 

programma gebruiken. 

Voor het COA is het beschikbaar zijn van De Voorleeshoek 

voor alle opvanglocaties een belangrijke mijlpaal. 

Toegankelijkheid tot onderwijs en educatie is ontzettend 

belangrijk, zeker voor de allerkleinsten.  

 

Joeri Kapteijns: “Ik ben heel trots op deze samenwerking. 

Voorgelezen worden is iets magisch, je kunt verdwalen in 

mooie verhalen en de werkelijkheid even loslaten. Doordat 

de verhalen van De Voorleeshoek uit meerdere landen 

afkomstig zijn en in verschillende talen beschikbaar, is het 

een prachtig en laagdrempelig hulpmiddel om kinderen én 

hun ouders Nederlands te laten leren. De Voorleeshoek is 

zo een mooie aanvulling op de fysieke bibliotheek die we 

op alle locaties hebben, de Nederlandse taallessen en 

school.” 

Bewoners kunnen zelfstandig gebruik maken van De 

Voorleeshoek met hun kinderen.  

Prinses Laurentien leest voor uit de Kleine Kangaroe 

 

 

azc Gilze Nieuwsbrief 

Dagelijks vragen mensen asiel aan in Nederland. Het COA (Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers) vangt deze mensen op en begeleidt hen. Vanaf het moment dat een 

asielzoeker Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in één van onze 

opvanglocaties. Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op azc Gilze 

zullen we u geregeld informeren via een nieuwsbrief. 
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Zomerstage 
 

Burgemeester Derk Alssema heeft woensdag 9 augustus 

stage gelopen op de POL in Gilze. Hij gebruikt deze wat 

rustigere periode in zijn agenda om een kijkje te nemen 

“onder de motorkap” van het COA. Zoals hij zelf zei: “ik 

kom vaak langs, maar krijg dan een presentatie en een 

rondleiding en ga dan weer weg. Ik wil graag een slagje 

dieper om meer te ervaren waar het COA mee te dealen 

krijgt op een gewone werkdag”. Na de overdracht is hij 

meegegaan met de velddienst om de voorbereidingen te 

treffen voor nieuwe bewoners, dus volop blauwe zakken 

gooien. Hij heeft bewoners ontmoet in hun woonomgeving 

en veel gevraagd aan de woonbegeleiders onderweg. “Een 

hele leerzame ervaring”, gaf hij aan. Wat ons betreft een 

inspirerend voorbeeld voor hoe we elkaar beter kunnen 

begrijpen en een enorme blijk van betrokkenheid bij het 

COA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feiten en cijfers  
 

Het aantal bewoners van op de opvanglocatie Gilze (AZC & GLO) 

01-09-2023 

 

Mannen 58 

Vrouwen 97 

Kinderen 174 

Totaal 329 

 

Top drie van nationaliteiten: 

1. Syrië 

2. Nigeria 

3. Somalië 

 

  

Het aantal bewoners van op de opvanglocatie Gilze (POL) 01-09-

2023 

 

Mannen 465 

Vrouwen 111 

Kinderen 89 

Totaal 665 

  

Top drie van nationaliteiten: 

1. Somalië 

2. Eritrea 

3. Iran 
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Vrouwen praatgroep 
 

Welkom! 

 

Goedemiddag ik heet …, ik zit op een stoel, ik sta, ik loop 

naar …, ik dans. 

Zo zijn we eind maart de eerste praatgroep begonnen om 

vrouwen uit hun isolement te halen en hen in een informele 

sfeer kennis te laten maken met de Nederlandse taal, dit 

alles onder het genot van een kopje koffie of thee.  

 

De meeste deelneemsters hebben geen kennis van ons 

Latijnse schrift en sommige zijn ook analfabeet in hun 

eigen taal. Hoe pakken we dat dan aan? Met de TPR-

methode: ‘Total Physical Response’. Oftewel leren door 

luisteren, kijken en vooral doen! De nieuwe taal wordt 

aangeboden door de docent in woorden en acties waarna 

de cursisten in eerste instantie alleen meedoen zonder de 

taal zelf te gebruiken. Dit zorgt vaak voor de nodige 

hilariteit en humor is dan ook een zeer belangrijk 

onderdeel van een bijeenkomst: het zorgt voor een 

ontspannen sfeer en creëert ruimte voor fouten die we 

natuurlijk altijd allemaal maken. In het begin is iedereen 

onzeker en onwennig, maar al snel doen ze allemaal gretig 

mee en moet er vaak gevraagd worden om niet te snel na 

te spreken: het is belangrijk om eerst goed aan de nieuwe 

klanken te wennen en dit vooral te combineren met de 

actie. Het herhalen en later zelfstandig gebruiken van de 

taal komt als laatste aan bod en is vaak het moeilijkst. 

 

Thema’s die behandeld worden zijn o.a. kennismaken, de 

introductie van werkwoorden zoals kijken, luisteren, 

open/dicht doen, pakken, leggen, zetten en eenvoudige 

voorzetsels, dit alles in combinatie met voorwerpen 

aanwezig in de klas. Vervolgens gebruiken we het 

aanbieden van de koffie en thee, iets vertellen over jezelf, 

getallen en klokkijken, boodschappen doen enz. Veelvuldig 

herhalen is cruciaal omdat er eigenlijk geen schriftelijke 

ondersteuning mogelijk is aangezien men niet kan lezen of 

schrijven in het Nederlands. Probeer maar eens een 

volkomen onbekende taal te leren door alleen maar te 

luisteren! 

(https://www.youtube.com/watch?v=rloyOKSRlnw)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opkomst is over het algemeen goed, al zijn er ook 

mensen afgehaakt, meestal door vertrek naar een ander 

AZC. Soms komt men een aantal weken niet opdagen om 

op een later tijdstip weer aan te sluiten en zelfs nieuwe 

deelneemsters mee te nemen. Jonge kinderen 

verlevendigen de sfeer, al moeten de moeders vaak van 

alles uit de kast halen om hen bezig te houden om zelf 

toch mee te kunnen doen. Niet altijd makkelijk voor de 

docent noch cursisten, maar met een kwinkslag en (soms 

veel) geduld komen we er wel. ‘Never a dull moment’, 

zoals de Engelsen zeggen! Kunnen improviseren is 

essentieel en elke les loopt bijna altijd anders dan gepland. 

 

In mei hebben we de eerste groep deelnemers gesplitst; er 

bleken meerdere, meestal jonge vrouwen te zijn die toch 

wel wat Engels beheersten en dus ook graag de 

behandelde onderwerpen op papier wilden ontvangen. Om 

aan de behoefte van sommige, toch enigszins geschoolde 

cursisten te voldoen deel ik nu toch aan iedereen een 

eenvoudige woordenlijst uit met plaatjes van de 

aangeboden taal. En inmiddels draait er dus ook een 

tweede groep met alleen vrouwen die snel en leergierig 

aan de slag is gegaan met de leergang Basaal 

Nederlands.  

 

Eén middag per week komen we samen, veel te weinig 

natuurlijk; ik ga echter altijd met zeer veel plezier naar het 

AZC om deze vrouwen hopelijk even een uurtje hun 

zorgen te doen vergeten…  

 

Marion (vrijwilligster) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rloyOKSRlnw
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Interview met een bewoonster 
 

1. Wanneer bent u naar Nederland gekomen en waar 

heeft u gewoond voordat u naar Gilze bent 

gekomen? 

Ik heb me met mijn 2 kinderen op 08-10-2021 

gemeld in Ter Apel. Ik heb een jongen van, 

inmiddels alweer bijna 10 jaar en een meisje van 7 

jaar.  Vervolgens zijn we naar POL Den Helder 

gegaan, waar we 11 maanden hebben gewacht op 

de procedure. Toen de procedure startte, zijn we 

vervolgens overgeplaatst naar POL Wageningen 

voor het interview. 

 

2. Wanneer bent u naar AZC Gilze overgeplaatst en 

zijn er vanuit deze locatie nog ontwikkelingen op 

procedureel gebied voor u? 

Op 14-12-2022 zijn we op deze locatie 

aangekomen. In Gilze heb ik nog een 2de interview 

gehad met de IND. Helaas heeft de IND negatief 

beslist voor me. Ze vonden mijn argumenten niet 

sterk genoeg. We zijn afkomstig uit China. Ik vind 

het erg moeilijk met het aldaar heersende regime. 

Ze komt niet overeen met mijn gedachten. In 

zekere zin mag je niet voor jezelf denken. Ook het 

schoolsysteem voor mijn kinderen is erg lastig. Het 

motto is vooral: “China is groot en de rest is niet 

belangrijk.” Ik ben in beroep gegaan. Begin 

augustus van dit jaar had ik de afspraak bij de 

rechtbank, maar ik strandde onderweg met de 

trein ivm de grote storm die heerste deze dag. De 

rechtbank heb ik niet gehaald, daar het 

treinverkeer stil werd gelegd. Ook voelde ik me 

niet goed, ik was ziek en mijn hele lichaam deed 

pijn. In oktober heb ik een nieuwe afspraak bij de 

rechtbank. 

 

3. U zei dat u zich ook niet goed voelde en dat uw 

lichaam overal pijn deed. Maar als ik u nu zie, bent 

u actief en zit u relatief gezien goed in uw vel. Wat 

heeft u ondernomen om te zorgen dat u weer fit 

bent en beter in uw vel zit?  

Ik voelde me ongeveer één maand niet goed. Het 

was geen fijn gevoel. Ik ben toen gaan hardlopen, 

maar mijn conditie was slecht. Dus dit was niet 

zo’n goed idee. In plaats van hardlopen ben ik 

gaan wandelen en fietsen. Als ik boodschappen ga 

doen, ga ik fietsen. Maar ik fiets ook samen met 

mijn kinderen  

 

 

 

voor ons plezier. We fietsen bijvoorbeeld naar 

“Vakantiepark Flaasbloem” te Chaam, en 

verblijven aldaar een middagje bij de recreatieplas 

ter ontspanning. Tevens hebben we ook 

kennisgemaakt met een Nederlandse familie uit 

Chaam, waar we regelmatig op bezoek gaan met 

de fiets. Hun kinderen spreken een paar woordjes 

chinees, dus dat is erg leuk. Maar we wandelen 

ook samen met een andere familie van het AZC in 

de omgeving van het centrum. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fijn dat u zichzelf zo hebt kunnen helpen door 

meer lichaamsbeweging. Maar u bent ook actief 

op het AZC. Wat doet u alhier? 

Ik heb vrijwilligerswerk buiten het centrum gedaan 

via de Meedoenbalie. Deze zit in gebouw 18. Ik 

heb een Nederlandse mevrouw geholpen met haar 

tuinonderhoud. Ik heb hiervan veel geleerd, ik 

weet nu redelijk hoe ik een tuin kan onderhouden. 

Ik houd van natuur. In Wageningen heb ik ook in 

het bos gewerkt. Via de Meedoenbalie heb ik ook 

meegedaan met de landelijke Opschoondag, 

samen met mijn kinderen. Maar ik werk ook op het 

AZC in de conferentieruimte in gebouw 11 voor de 

Zelfwerkzaamheid, waar ik de koffie en thee 

verzorg als er bijeenkomsten zijn. En als deze 

voorbij zijn, ruim ik alles op en zorg dat het weer 

schoon is. Ik assisteer ook in De Keramiekstudio. 

Ik vind dit heel leuk. Ik houd van leren en ben 
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nieuwsgierig. Ik heb een motto, dat ik meer kan 

dan ik in eerste instantie denk! Ook maak ik 

gebruik van Het Talentenhuis, maar dit is meer 

voor mijn dochter. Zij houdt erg van tekenen en 

schilderen en ik ondersteun haar daarbij. In Gilze 

ben ik veel actiever geworden. Ik wist eerst niet 

hoe alles werkte en had toendertijd een veel meer 

afwachtende houding.           

 

5. Wat is uw droom mevrouw T. vanuit het AZC 

gezien? 

Mijn droom is een eigen woonplekje, een eigen 

huisje en natuurlijk een leuke baan. Van stilzitten 

houd ik niet. Ik sta open voor allerlei 

mogelijkheden, van thuiswerken tot werk elders. 

Dit is ook belangrijk voor mijn kinderen, dat ze zien 

dat ik actief ben en dat ik er iets van wil maken. 

Van thuis uit heb ik een opleiding gedaan als 

financieel beheerder en de daarmee 

samenhangende software. Ik heb in China gewerkt 

voor een bank als accountant en software getest.  

Ik ben er even tussenuit geweest, toen ik mijn 

kinderen kreeg. Ik vond het erg belangrijk dat ik er 

voor hun was tijdens hun eerste levensjaren. 

Hierna ben ik weer gaan werken. Ik heb ongeveer 

1 jaar gewerkt voor een bedrijf, waaronder 1 

maand in Taiwan, waar ik mee heb geholpen aan 

hun financiële systeem.  

 

6. Weet u al wat u gaat doen als u weer een negatief 

krijgt van de IND? 

Nee, eerlijk gezegd niet, ik weet het echt niet. 

Maar ik wil absoluut niet terug naar China. Dat is 

voor mij duidelijk. Gezien het systeem aldaar met 

zijn samenhangende beperkingen. Neen. 

Alleen asiel aanvragen alhier is al fout. Als zij 

denken dat je fout bent, dan ben je fout! 

 

 

Hartelijk dank mevrouw T. voor uw openhartigheid 

en ik wens u veel kracht toe met uw ongewisse 

toekomst. 

. 

Remco - Woonbegeleider GLO/AZC Gilze 

 

 

 

 

 

 

 

De kledingwinkel 
 
In 2007 opende in gebouw 13 de kledingwinkel haar 
deuren. Een team van 6 vrijwilligsters waaronder de nu 73 
jarige Wilma uit Rijen gingen aan de slag met sorteren, 
bevoorraadden en uitgifte van kleding aan bewoners die 
nog geen recht hadden op leefgeld.  
  
De kleding kwam/komt van donaties uit de omgeving, 
werknemers van het AZC en van bewoners die om 
uiteenlopende redenen vertrekken.   
  
Later veranderde de samenstelling van het 
vrijwilligersteam en bleef Wilma met nog 1 collega over.  
In 2018 kwam de nu 54 jarige Corrie uit Hank het team 
versterken en nadat de andere collega ergens anders ging 
werken werden zij en Wilma het nieuwe team.  
  
Samen maakten ze COVID en een verhuizing mee. De 
werkzaamheden werden daardoor anders verdeeld.   
  
Nu houden Wilma en Corrie zich bezig met het sorteren en 
bevoorraadden van de kledingwinkel en een team van 3 
dames van het zelfredzaamheidsproject doen de uitgifte en 
houden de winkel en het magazijn netjes en schoon. 
Samen vormen ze een echt powerteam.  
  

Nieuwsgierig geworden…….  Kom eens langs op 
de opendag.  (zie de flyer op de volgende pagina) 

 

 
 Wist je dat.. 
 AZC Gilze sinds kort een Instagram pagina heeft. 

 Volg ons via @COA_AZCGilze 

 

 Of scan de QR code 
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30 jaar AZC Gilze 
 
Tijdens de open dag op 23 

september 2023 vieren wij ook 

het 30 jarig bestaan van AZC 

Gilze. Dit doen we met 

spetterende optredens en leuke 

activiteiten voor de kinderen. Er 

zijn onder andere springkussens, 

een ballonnen artiest, 

glittertatoeages, henna, popcorn 

en suikerspinnen. Komt u ook 

langs voor een kopje koffie/thee, 

lekkere hapjes en om onze 

bewoners en medewerkers te 

ontmoeten?  Tot dan! 

 

 

Contact met de 
locatie 
 

Wilt u contact opnemen met het 
AZC? Heeft u vragen, 
opmerkingen of ideeën? 
Wordt er overlast veroorzaakt en 
wil je dit melden? 
Het AZC is te bereiken via 
onderstaande opties: 
AZC Gilze 
Prinsenbosch 2 
5126ND Gilze 
088-7158100 
azcgilze@coa.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil je je aanmelden voor deze 
nieuwsbrief: Mail dan naar 
azcgilze@coa.nl! 
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